Neem en lees

De Schat van grote
waarde

Oud-hoofdonderwijzer W. Droogers
(eerst Sommelsdijk en daarna Gelder-
malsen), schreef op eenvoudige wijze
een reeks gedichten, die spreken van
Gods genade, Die Hij in Zijn Zoon aan
zondaren bewijst. In zijn gedichten
komt duidelijk uit dat Christus voor
Gods kerk de Schat van grote waat-
de is. Bij Hem verbleken alle aardse
schatten. In het bijzonder schenkt
Droogers aandacht aan de heilsfeiten.
Deze gedichten zijn het waard om
gelezen te worden voor persoonlijke
overdenking, maar ook om te gebrui-
ken in verenigingsverband. Het mooie
en het extra van deze gedichten is, dat
ze op bekende melodieén gezongen
kunnen worden.

Het boekje is uitgegeven bij Den Her-
tog, uitgeverij, onder ISBN nummer:
978.90.331. 2660.4 en kost € 9,90. De
titel is: ‘De Schat van grote waarde’

Deze bundel bevat gedichten rond
Advent en Kerst, Goede Vrijdag en
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren en

een aantal gedichten die niet recht-
streeks met de heilsfeiten verbonden
zijn.

Ze zijn eigenlijk te lang om hier te
citeren, daarom een enkele strofe ter
illustratie:

... gedicht De Schat, op de wijs van
Psalm 24, laatste strofe.

Uw schat is daar, waar t hart in leeft.
Zorg dat u niet aan ‘t aardse kleeft,
Maar zoek de Schat toch met verlangen
In Christus’ volheid van gend.

Zoek biddend, en wacht ook daarna
Op God - Hij zegt: U zult ontvangen!



